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Kerstviering 19 december
(Bestuur)

Wij nodigen u van harte uit voor de jaarlijkse
gezamenlijke kerstviering op donderdag 19
december a.s.

Om 14.00 uur beginnen wij met een lekker
kopje koffie/thee.

Het kerstverhaal wordt verzorgd door Ria
Bekkers.

De middag wordt verder muzikaal verzorgd
door het duo Harry en Lenny.

Natuurlijk blijft er nog voldoende tijd over
om onder het genot van een drankje gezellig
met elkaar te praten. Ook de loterij die al een
paar jaar in goede aarde valt, zal deze middag
zeker niet ontbreken.

Wij verwelkomen u graag vanaf 13.30 uur en
sluiten de middag af rond 17.30 uur met een
worstenbroodje.

In verband met de organisatie willen we
graag van tevoren weten hoeveel KBO-leden
die middag aanwezig zullen zijn.

De bijdrage voor deze middag is € 2,50. Deze
bijdrage besteden wij volledig aan de loterij
met prachtige prijzen aan het einde van de
middag.

Meldt u zich tijdig, dat wil zeggen uiterlijk 7
december, aan voor deze kerstviering!

U kunt hiervoor het antwoordstrookje op
blz.8, samen met € 2,50 bezorgen bij:

Maria Hagelaar  Het Klavier 4
Jacobine Wouters Broekelingstraat 18

Peter Groenendaal Koude Maas 16
Mieke Daniels Lieshoutseweg 59
Jan Swinkels Phaffstraat 17.

Indien het voor u niet mogelijk is met eigen
vervoer te komen, dan kunnen wij dat voor u
regelen tegen een vergoeding van € 3,00
(alleen voor inwoners van Aarle-Rixtel);
hiervoor graag contact opnemen met Maria
Hagelaar; tel. 06-83334605.

Voorlichtingsmiddag valpreventie
3 december 14.00 uur

De gevolgen van een val zijn enorm, zowel in
persoonlijk leed als maatschappelijke zorgkosten.
Een valongeval heeft veel impact op de
zelfredzaamheid van ouderen, het langer thuis
kunnen wonen en de kwaliteit van leven.

Door het gezamenlijk organiseren van
informatiebijeenkomsten kunnen 60-plussers
geinformeerd worden door zorgprofessionals.
Deze kunnen vanuit hun eigen expertise

vertellen wat ze kunnen betekenen om het
valrisico te verlagen en meer uitleg geven over de
ketenaanpak valpreventie zoals deze in Laarbeek
is opgezet.

Op deze middag worden er korte
presentaties met informatie gegeven door:
Zoé Straatman, diétist: Valpreventie in relatie
tot voeding

Karen van der Muuren, ergotherapeut:
Valpreventie in relatie tot hulpmiddelen en
thuissituatie

Frank Wijffels, apotheker: Valpreventie in
relatie tot medicatie

Mirna van Vught, podotherapeut:
Valpreventie in de podotherapiepraktijk



Lorraine McNab, fysiotherapeut: Verhoogd
valrisico en fysiotherapie, de route in de
keten in Laarbeek

U komt toch ook!!!

Naamswijziging (ook bij onze
vereniging)
(Ton Schepers, voorzitter)

KBO-Brabant — De grootste
seniorenvereniging van Nederland, waarbij
wij zijn aangesloten, heeft een nieuwe naam.

.Senioren

Brabant-Zeeland

Ongetwijfeld heeft u dat via publicaties in de
“Ons” al wel gelezen.

De belangenorganisatie heet voortaan
Senioren Brabant-Zeeland.

Aan de naamsverandering gingen uitvoerige
gesprekken vooraf met de 272 lokale
afdelingen.

Er is lang en zorgvuldig met elkaar gesproken
over een nieuwe naam voor onze
overkoepelende vereniging aldus voorzitter
Leo Bisschops.

Uit alle debatten met onze achterban kwam
naar voren dat de leden in grote
meerderheid kozen voor een nieuwe naam
die beter aangeeft dat onze vereniging

toegankelijk is voor iedereen in de doelgroep.

De “K” van katholiek is weliswaar verdwenen
uit de naam, maar het katholieke verdwijnt
niet zomaar uit het erfgoed van onze
driekwart eeuw oude vereniging, zegt
voorzitter Leo Bisschops.

De Brabantse en Zeeuwse afdelingen mogen
onafhankelijk van koepelorganisatie Senioren
Brabant-Zeeland zelf hun naam kiezen.

Evenals nagenoeg alle aangesloten
verenigingen is het de bedoeling dat wij ook
onze naam en logo gaan aanpassen.

Wij gaan voorstellen, net als vele andere
verenigingen om het hierboven afgebeelde
logo te gebruiken maar onder ‘Senioren’ de
naam Brabant-Zeeland te vervangen door
Aarle-Rixtel.

Onze nieuwe naam wordt dan ‘Senioren
Aarle-Rixtel’.

In het kader van de WBTR (Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen) moeten onze
statuten op enig moment worden aangepast.
De wet WBTR geldt voor alle verenigingen en
stichtingen. De WBTR is zo veelomvattend
dat het te ver gaat om deze in een
Seniorenwijzer toe te lichten.

Wie meer wil weten zou eens kunnen
Googelen op WBTR.

Wij worden bij het vernieuwen van de
bestaande statuten bijgestaan door een
notaris die de statuten aanpast aan de WBTR.
Met deze notaris zijn door onze
overkoepelende organisatie collectief
gunstige prijsafspraken gemaakt.

Ook de naamswijziging wordt in de nieuwe
statuten opgenomen.

Wij denken de concept-statuten véoér de
komende jaarvergadering in ons bezit te
hebben en te kunnen presenteren.

Via de Seniorenwijzer houden wij u van de
ontwikkelingen op de hoogte.

Korte wandeling de Biezen 7

november
(Marijke Leenders-Migchels)

We startten bij de Heikant voor de wandeling in
de Biezen.

De Biezen wordt beheerd door Staatsbosbeheer.
Het terrein bevat veel landschapselementen:
botanisch rijke schraalgraslanden, natte
loofbossen op lemige bodem, broekbos met
zogenaamde rabatten, smalle dijkjes tussen de
greppels en droog eikenbos.

Het gebied is ook bekend om een deel van de
oude landweg, die in de Middeleeuwen is
aangelegd.



We zagen veel verschillende begroeiing en heel
aparte paddenstoelen.

Henk gaf veel uitleg over dit gebied.

We liepen over houten knuppelbruggetjes.
Sommige paden waren wel drassig en er lag hier
en daar een omgevallen boom.

Maar toch was het voor ons allemaal goed te
doen.

Twee dames liepen met loslopende honden, wat
in dit gebied verboden is.

Toen Henk vroeg om de honden aan te lijnen
kreeg hij een valse sneer.

Wat vonden ze hem een onvriendelijke man.
Deze dames staan er niet bij stil dat hun
loslopende honden veel schade aanrichten in dit
beschermd natuurgebied.

De dieren in het natuurgebied worden
opgejaagd.

Ze verlaten hun nest en komen niet meer naar
dat nest terug. Volgens de dames zijn hun
honden goed opgevoed. Ze blijven netjes op de
paden. Die opvoeding hebben de honden dan
niet van die dames.

Het mooie weer gaf de wandeling 90% kans van
slagen. We hebben weer genoten. We dronken
na de wandeling een lekker kopje koffie bij den
Heikant.

We kijken weer terug op een mooie morgen.
Dank je wel Henk.

Met KCK naar Venlo
(Annette Sprengers)

Op dinsdag 5 november 2024, nota bene op de
dag van de Amerikaanse verkiezingen, gingen we
met een groep van 22 personen naar Venlo, naar
het museum van Bommel van Dam.

De voorbereiding o.a. de aankoop van de
benodigde tickets was problematisch maar werd
door Thea en Louis perfect opgelost.

Het gebouw op zich is al bijzonder; het betreft
een voormalig postkantoor met fraai bewaarde
oude relieken.

Daar was de schitterende tentoonstelling: “De
luiken open van Evert Thielen”.

Deze schilder componeert zeer gedetailleerde,
haast fotografische schilderijen. Maar ook
kolossale werken met luiken. Geinspireerd door
“Het Lam Gods” van de gebroeders Van Eijk uit
Gent.

Exact om 14.00 uur verwelkomde de gids ons. Na
een korte introductie bezochten we een eerste
luik. Dit luik, een tweeluik, was zijn eerste werk,
gesponsord door zijn ouders, die dan ook
prominent afgebeeld waren.

Helaas ging de uitleg van de gids deels verloren
doordat in de ruimte meerdere groepen elkaar in
de weg zaten.

Professioneel compenseerde onze gids dat later
door langer door te gaan en extra aandacht te
besteden aan andere werken.

De schilder, Evert Thielen, volgde zijn opleiding
op de kunstacademie Den Haag in de jaren 70.
Hij was daar een buitenbeentje.

Steeds keurig gekleed in het pak.

Bovendien schilderde hij bijna fotografisch.
Terwijl de opleiding vooral gefocust was op



abstract experimenteel “kladderwerk”.

De toenmalige kunstwereld kon zijn werk niet
waarderen.

Hij werd gezien als een broodschilder.

Zijn werk wordt nu, gezien de grote drukte, erg
gewaardeerd.

Het is dus zeer de moeite waard de expositie te
gaan bekijken.

Dit kan nog tot eind februari 2025.

De groep KCK-leden was enthousiast en na afloop
werd onder genot van een drankje de waardering
uitgesproken.

De KCK bezoekt 1 x per maand een
tentoonstelling/museum/kunstenaar.

Hebt u interesse om regelmatig kunst op te
snuiven, meldt u zich dan bij het KCK aan bij

Bert Lemmens (zie achterpagina Seniorenwijzer).

MIDDEN IN DE WINTERNACHT

SFEERVOL KERSTCONCERT DOOR KOOR
VOCAARLE

Op zondag 15 december a.s. om 19.30 uur zal
de magie van kerstmis tot leven komen
tijdens het gratis kerstconcert door koor
VocAarle in de sfeervolle Mariakapel aan de
Bosscheweg 18 te Aarle-Rixtel.

Naast de diverse kerstkoorwerken, staan ook
enkele samenzang-liederen op het
programma.

Van harte welkom!

Koor VocAarle wordt op orgel begeleid door
Rob Rassaerts en staat onder leiding van
Margot Pagels.

Koor VocAarle
o.L.v. Margot Pagels
organist Rob Rassaerts

15 december 2024 - 19u30

Na afloop wordt u uitgenodigd voor een
glaasje gluhwein en om gezellig na te kletsen.

Hulpvraag:

Via de LEV groep kregen wij voor een van onze
leden een hulpvraag.

De in Aarle-Rixtel wonende mevrouw is nog
redelijk in staat om voor zichzelf te zorgen.
Mevrouw is echter op zoek naar iemand waar ze
in geval van nood een beroep op kan doen.

Op zulke momenten zou het fijn zijn als ze
iemand achter de hand heeft die ze om hulp kan
vragen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het doen van een
boodschap of begeleiding bij een doktersbezoek.
Het zou mevrouw enorm gerust stellen als ze
weet dat ze indien nodig iemand achter de hand
heeft.

Voor meer informatie en belangstelling kunt u
bellen met de contactpersoon van mevrouw bij
de LEV groep 06-16280572.
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Een droom van enkele jaren geleden.

Het Meisje van Boerdonk
(Piet van Wetten)

Zoals ik vaak fiets, zo ook vandaag: van Aarle-
Rixtel via Beek en Donk langs de Zuid-
Willemsvaart naar de rotonde vanwaar je over de
Middenweg naar Boerdonk kunt gaan. Het dorp
laat ik rechts liggen en ga tot enkele kilometers
voorbij het dorp, over de Boerdonksedijk, waar je
rechtsaf kunt om bij een fietspad te komen dat je
door bossen voert. Je passeert een riviertje met
een bol bruggetje, waarna je rechtdoor kunt,
maar ik kies altijd direct linksaf langs het riviertje,
maar nu lijkt alles anders: in het water zijn
twinkelingen, er drijven gekleurde balletjes en er
schijnt een helder licht. Bij het bospad rechtsaf;
het pad is kaarsrecht en brengt je normaal bij een
verharde weg die Boerdonk verbindt met Erp.
Grote verwondering maakt zich van mij meester:
de bomen zijn versierd en er zijn veel meer
naaldbomen met lichtjes. Maak ik mij wijs dat ik
muziek hoor? Het pad is een weg naar geluk, dat
is nu al voelbaar. Al vaak heb ik gekozen voor het
oversteken van die verharde weg, die na enkele
honderden meters verharding overgaat in een
bospad.

Er hangt Kerstsfeer in de boslucht.

Ook hier is het anders, er is wederom
verwondering in mij: aangekomen bij de weg zie
ik een meisje aan komen lopen: een goudgele
ster zweeft boven haar, zij komt kennelijk van
Boerdonk dat op enkele kilometers gaans ligt.
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Parmantig stapt het meisje richting Erp en maakt
aanstalten rechtsaf te gaan naar het
wondermooie bospad. Ik kan de neiging om haar
aan te spreken niet onderdrukken: ik vraag haar
of ze op zoek is naar bijzondere paddenstoelen of
mogelijk andere natuurlijke bijzonderheden. Zij
draagt namelijk een klein koffer bij zich: met haar
rechterhand omklemt zij een beugelhandvat.
“Nee, ik ben op weg naar een boscafé waar ik
vrienden hoop te ontmoeten”. Ze vraagt of ik ook
die weg wilde kiezen en suggereert om samen te
gaan.

Mijn hart klopte sneller dan gewoonlijk en dat
deed mij besluiten om direct in haar suggestie
mee te gaan. Nieuwsgierig als ik ben, vraag ik
naar de inhoud van haar koffertje. Of haar
mededeling geen enkel belang diende zei ze:
“Daar zit mijn klarinet in; we moeten nu
voortmaken want men verwacht mij”. Terwijl we
het bospad bereiken zien we tegelijkertijd de
schittering vanuit de bomenrijen: even is er
twijfel of we verder moeten gaan. Maar kordaat
stapt ze verder en gebaart mij om mee te gaan:
samen door het feériek bos 't Hurkske.

Muziek is mij vreemd.

Als je uit een a-muzikaal gezin komt dan zijn
muziekinstrumenten niet de dingen die voorrang
krijgen in je belangstelling naar allerlei zaken.

Ik vraag haar of ik dat instrument even mag zien.
Mijn hart klopt nu nog sneller bij het openen van
het koffertje. Na enige aarzeling brengt ze een
aantal elementen bij en in elkaar en tot slot
neemt zij nog een gelig dun elementje dat ze
door middel van een soort ring op het instrument
monteert. Zij brengt het instrument met één
uiteinde in haar mond, sluit haar lippen om het
boveneind en blaast lucht in het instrument: er
klinkt een geluid. We staan in een gelige gloed: in
het verwonderend licht speelt zij een melodie die
mijn hart doet smelten. Als ze haar klarinet wil
demonteren vraag ik of de melodie een naam
heeft. “Bella Ciao”.

Vanwaar die keuze? “De oma van mijn moeder is
Italiaans en muziek is langs die lijn doorgegeven:
die oma speelde Cello in de Scala van Milaan. Als
ik bescheiden vraag hoe haar naam is zegt ze:
“Diminuendo”.

Onderweg naar de ontmoetingsplaats met haar
vrienden gaf ze een verhelderende verklaring
voor haar naam: “Mijn moeder zei dat we zacht
door het leven moeten gaan en dat die wens bij
elk kind benadrukt moet worden”.

Ze zegt, en dat heel bescheiden, dat wanneer ze
die melodie speelt in het bos er samenscholingen
plaats vinden door vogels en vroeg of ik dat had



opgemerkt. Tot mijn spijt moest ik zeggen dat mij
dat ontgaan was; ik durfde niet te zeggen dat
mijn hart zo te keer ging dat ik me daarop moest
concentreren.

Of ik nu beter wilde opletten! Het instrument
komt tevoorschijn en ze speelt uit volle
overtuiging de melodie van “Bella Ciao”; van
overal komen vogels aanvliegen en kwetteren in
koor. Hoe kan mij dat hiervoor ontgaan zijn? Ik
besef een intense verliefdheid die mij bijna doof
maakt en zeker blind.

Zoals zij is, dat wil ik ook.

Ze kijkt op haar horloge en zet zich in een snelle
gang; ik wil haar graag volgen: de verzengende
verliefdheid doet mij gedwee met haar meegaan.
Vaag besef ik dat ik haar vrienden ga ontmoeten:
wie zijn dat en zijn dat muzikanten? Ik kan het
haar maar beter vragen. Ja, haar vrienden zijn
ook lid van een muziekvereniging uit Beek en
Donk, genaamd ODE: OverdagEnsemble
Laarbeek.

Er ontstond een soort honger in mij: op voorhand
wil ik daar lid van worden om altijd dicht bij haar
te zijn.

Maar wat kan ik inbrengen? Ik neem mij voor om
de ontmoeting met haar vrienden af te wachten
en dan verder te informeren.

Na een fikse wandeling arriveren we bij De
Boswachter; de bazin heeft haar beloofd dat ze
gezamenlijk mogen spelen op het terras, ook als
er gasten zijn voor een drankje of lunch.

Nu voel ik dat ik veel moet missen in mijn leven.

De vrienden zijn er en begroeten haar
jaloersmakend met knuffels en kussen; ik heb mij
afgewend en snel een Jagermeister besteld om
nog overeind te blijven. Na een vluchtige
kennismaking maken ze zich klaar voor het spelen
van een mooi lied: “Bella Ciao”. Gevieren
brengen zij mij in een soort extase: ik heb hen
gesmeekt om een weg te bereiden zodat ik lid
mag worden van ODE.

Haar heb ik gebeden om mij les te gaan geven om
klarinet te leren spelen; en gevraagd of ze op
voorhand alle leden van ODE fijne sfeervolle
Kerstdagen zou willen wensen. Toen ik dat vroeg
kwam bij allen het besef van de Kerstsfeer, die
overal aanwezig was: in het bos, hier op het
terras.

Zij stelde voor om speciaal voor mij een Kerstlied
te spelen, “en vervolgens nog een lied voor Tini
van Baal en Leo Meesters die ons ontvallen zijn,
ook voor Betsi Leenders en Ben Cuppen die op
bijzondere wijze afstand hebben moeten nemen
van ODE, maar zeker ook voor ‘kerst’verse leden
Annet van Haperen, Marja Engelen, Theo Giebels
en Peter Dekkers”; bij de eerste tonen van “Stille
Nacht Heilige Nacht” bezweek ik: met een laatste
blik op haar lieve gezicht stortte ik op een tafel
met gevulde bier- en wijnglazen.

Toen ik wakker werd waren er geen glazen, geen
bier, geen wijn, en.......cccucu.... geen Meisje van
Boerdonk.

Bestuur
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De koffiemorgen in december komt te vervallen.
Op 28 januari bent u weer van harte welkom.

Het feest der liefde

Als deze donkere dagen, versmelten in het
licht der liefde

verdwijnt het kille en zal de warmte stralen
en is er een stille wens voor hen die dwalen..
In het donker van de straten schuilt achter
ieder venster licht,

maar voor het brandend licht der liefde

is een ieder steeds gezwicht.

Bericht van de Excursiegroep
( Els Gijsbers)

Onze geplande excursie van Januari gaat wegens
omstandigheden niet door.

Wij zijn bezig om een andere excursie geregeld te
krijgen.

We doen ons uiterste best om in ieder geval op
excursie te KUNNEN gaan.

Daarvan krijg je dan op tijd bericht via de KBO per
mail.



Recept voor een heerlijk kersttoetje

Trifle met advocaat en sinaasappel

(4 personen)

GAY

Ingrediénten

250 milliliter slagroom

125 milliliter creme fraiche

2 eetlepels poedersuiker

1 zakje vanillesuiker

6 eetlepels advocaat

1 sinaasappel rasp en sap nodig

12 stuks lange vingers in stukjes gehakt

Bereiding

Klop de slagroom stijf met de vanillesuiker. Roer
de creme fraiche los met 1 el poedersuiker en de
rasp van een 1/2 sinaasappel. Spatel voorzichtig
de slagroom erdoorheen.

Meng in een schaaltje de advocaat met het sap
van een sinaasappel en 1 el poedersuiker.

Bouw in glaasjes de trifle in laagjes op. Waar je
mee begint en eindigt mag je zelf kiezen.

TIP: serveer de trifle met een paar chocolade
kerstkransjes of rasp pure chocolade over de
glaasjes.

Seniorenbeurs

Voor de seniorenbeurs die gehouden wordt van
14 tot en met 19 januari heeft uw vereniging
gratis kaarten.

U kunt een kaartje (zolang de voorraad strekt)
verkrijgen bij Niecky v.d. Berkmortel- van Hoof,
Het Klavier 35, Aarle-Rixtel. Tel. 06-37471685.

Bestuur

Voorzitter: Ton Schepers, Broekelingstraat 22,
5735HC Aarle-Rixtel. Tel. 0492-382388.
Secretariaat: John Pezie, Phaffstraat 19, 5735 CM
Aarle-Rixtel. Tel. 0492-382239.

e-mail: john.pezie@gmail.com

Penningmeester: Peter Groenendaal, Koudemaas
16, 5735 CW Aarle-Rixtel. Tel. 06-51492727.
e-mail: pgroenendaal@upcmail.nl

Bestuurslid: Maria Hagelaar-van Griensven, Het
Klavier 4, 5735BK Aarle-Rixtel.

Tel. 06-83334605

Bestuurslid: Bea van den Berk, Koude Maas 20,
5735CW Aarle-Rixtel. Tel. 0492-383673
Bestuurslid: Jacobine Wouters-van den Elsen,
Broekelingstraat 18, 5735HC Aarle-Rixtel.
Tel.06-27743967
Bestuurslid/ledenadministratie:

Niecky v.d. Berkmortel- van Hoof, Het Klavier 35,
5735 BK Aarle-Rixtel. Tel. 06-37471685.

Ledenmutaties

Nieuwe leden:
Mevr. A. van den Elsen-Willemsen Aarle-Rixtel

Mevr. A. van Gennep Eindhoven
Mevr. Van Hemmen Aarle-Rixtel
Dhr. A. Uijtenbogaart Aarle-Rixtel
Overleden:

Mevr. H. Lammers-Claassen Aarle-Rixtel

AGENDA

3 dec. 14.00 Informatie valpreventie De Dreef
19 dec. 14.00 Kerstviering De Dreef
10 jan. 14.30 Nieuwjaarsbijeenkomst De Dreef
25 jan. 14.00 Optreden Amusementsgroep De
Dreef

LEDENADMINISTRATIE

Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen en
wijziging e-mailadres bij de ledenadministratie:
Niecky van den Berkmortel-van Hoof, telefoon:
06-37471685, Mailadres: nieckyvdb@gmail.com.
De contributie voor 2024 bedraagt € 22,00

Voor nieuwe leden na 1 juli is de contributie €
11.00. Opzegging lidmaatschap: schriftelijk vdér 1
december 2024.


mailto:e-mail:%20john.pezie@gmail.com
mailto:pgroenendaal@upcmail.nl

VASTE ACTIVITEITEN
Maandag

Computerinloop 13.30
(na tel. aanmelding)
Gymnastiek 13.30
Dinsdag

Fietsen(v.a. maart) 13.30
Yoga 13.30
KCK (1¢ v.d.maand) afspr.

Beeldhouwen(v.a maart)09.30

De Dreef

De Dreef

Kapel

De Dreef
De Dreef
IVN

Kookclub (2° v/d maand) De Laarbikker

Woensdag
Biljarten

Quilten even weken
sept/mei
Donderdag
Wandelen (8 km)
1°¢ donderdag/mnd
Wandelen (16 km)
3¢ donderdag/mnd
Inloop/handwerken
Prijskaarten
Vrijdag

Biljarten
Schilderen/tekenen
even weken

Beheer agenda en KBO ruimte de Dreef
John Pezie 382239
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09.30

13.30

09.30

09.15

10.00

13.30

09.30

09.30

De Dreef

De Dreef

Kerkplein
Kerkplein
De Dreef
De Dreef

De Dreef

De Dreef

Aanmelding kerstviering 19 december:

NAAM: e

B =] R

Meld zich aan met ..... personen en sluit 2,50

per persoon hierbij in.

Inleveren voor 7 december.

Contactpersonen

Computer Rinus Nooijen 386116

Gymnastiek  Tonnie Verleisdonk 382073
Lisette Verspaget 382362

Bridgecursus Toon Relou 386133
Fietsen Wilma van Beek 381851
Yoga dinsdag Nelly Sanders 523391
KCK Bert Lemmens 06-13782031
Beeldhouwen Thea Faust 382463
Biljarten Toon Relou 386133
Prijskaarten Maria van der Ven 383027

Quilten Franca Moors 06-20157113
Excursies Tonnie Gijsbers 382412
Wandelen 8 km Henk v. Beek 381851

Wandelen 16 km Pieter v Doorn 382210

Willem Hendriks 06-40147070
Inloop/handw. Nellie Schepers 382528
Schilderen Annev.d.Ven 06-51181721
Amusementsgroep Frans Coppens 06-
20888818

Diverse adressen

Website: https://www.kbo-aarle-rixtel.nl
Angela Willemsen willemhuf@gmail.com
Els van Wetten elswetten@gmail.com
Redactie Seniorenwijzer/inleveren kopij
swkbo.aarle.rixtel@gmail.com (denk aan de
punten) Maria Hagelaar Het Klavier 4
Bankrekening NL22RABO 0101 4119 95
tnv. Seniorenvereniging KBO Aarle-Rxtel
Ziekmeldingen Mia Rooijakkers 381702
Het Patronaat 1

Overlijdingsmelding

Secretariaat john.pezie@gmail.com
Belastinginvulservice Henk van Zundert
Blauwe Schutplein 17. Tel. 383448
henkvzun@gmail.com
Dorpsondersteuner

Piet Snijders tel. 06-40492137 of
0492-328800 of per email
piet.snijders@levgroep.nl
Rijvaardigheidscursus voor scootmobielen
Aanmelden SSL. info@scootmobielpark.nl
secretariaat tel. 382947

Inleveren van kopij voor 8 december
voor de seniorenwijzer van januari
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