De

Aarle-

Seniorenwijzer

Informatieblad seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel juli/augustus 2023

Vakantie
(Ton Schepers, voorzitter)

Deze Seniorenwijzer is de laatste voor de
zomervakantie.

In de tijd dat ik op de lagere school zat
noemden we dat de grote vakantie.

De grote vakantie van toen viel standaard in
de maand augustus.

Net als Aarle kermis trouwens. Terugdenkend
aan die tijd komt een uitspraak van ons
moeder weer naar boven.

‘Met Aarle kermis is het om acht uur donker’.
Tot op latere leeftijd liet ze als het over
vroeger ging die uitspraak regelmatig nog wel
eens vallen.

Hoewel we vroeger op alle vier de dagen wel
even naar de kermis gingen was het
gebruikelijk om tenminste op één van de vier
dagen pas na acht uur te gaan.

Dan waren de lampkes aan en was de sfeer
nog net wat gezelliger dan overdag. Het was
een tijd dat we de namen van de
kermisexploitanten kenden.

De families Hoefnagels, van Hout en van de
Vorst bijvoorbeeld. Jaarlijks terugkerende
exploitanten die op 't Heuveltje hun
attracties kwamen opbouwen.

De Jimmytent, de schommels, de botsauto’s
en de mallemolen stonden er binnen een
paar dagen.

Soms lukte het ons om hier en daar wat mee
te helpen. Als beloning hoopten we op een
paar vrijkaartjes die we soms wel en soms
niet kregen.

Maar....de Jimmytent werd het Lunapark, de
mallemolen gingen we draaimolen noemen
en botsauto’s autoscooters.

De kermis werd verplaatst naar juni. De grote
vakantie werd zomervakantie en de tijd werd
opgesplitst in zomer-en wintertijd.

De uitspraak van ons moeder moest worden
aangepast.

‘Is het om acht uur donker’ werd ‘was het om
acht uur donker’.

Als we er op een stil moment eens voor gaan
zitten en in ons geheugen duiken beseffen
we dat er tijdens ons leven veel van ‘is’
veranderd is in ‘was’.

Wat er ‘was’ is herinnering, hoelang wat er
‘is’ blijft is onzeker maar wat het gaat worden
weten we......vakantie.

Ik wens u allen een fijne en aangename
grote vakantie.

Redactie

Zoveel enthousiasme over de busreis leverde
van 3 verschillende leden een reisverslag op.
Om niemand teleur te stellen en dit
enthousiasme zeer op prijs te stellen drukken
we in deze seniorenwijzer alle drie de
verhalen af. Waarvoor hartelijk dank.



Kennismaking dorpsondersteuner

Hoi allemaal, ik ben Piet Snijders uit Mariahout
en ik mag me sinds kort de nieuwe
Dorpsondersteuner van Aarle Rixtel noemen.

Ik ben Getrouwd met mijn lieve Irma en vader
van 2 mooie en meestal lieve dochters, ik maak
elektronische muziek en voor mijn werk ben ik
een gepassioneerd sociaal cultureel werker.
Voordat ik bij jullie mocht beginnen ben ik zo'n
22 jaar actief geweest binnen het Jongerenwerk
in Gemert-Bakel, en als wijkwerker in de
Gemeente Deurne.

Maar wat doet die Dorpsondersteuner dan? Nou
je mag ons aanspreken op alles op het gebied van
Zorg Welzijn of Leefbaarheid.

Dus of je je zorgen maakt over een eenzame
buurvrouw, zelf tegen een vraag aanloopt, maar
ook als je een idee hebt om iets leuks te doen in
het dorp, wijk of straat. Bel gerust op of mail me.
Piet.snijders@levgroep.nl 06-40492137

Vriendelijke groet,

Piet Snijders, Dorpsondersteuner Aarle-Rixtel.
piet.snijders@Ilevgroep.nl

06-40492137

Kantoor/Bereikbaar

Ma 9-17u

Di 9-14u

Wo 9-17u

Do 9-17u

Agenda

5juli  Zomeractiviteit Landgoed de Heikant
25juli Museum plus bus Hermitage

11 okt. Dag van de Ouderen Lieshout

19 dec. Kerstviering De Dreef

Dagtocht De Biesbosch-Oudenbosch
(Ria Bekkers)

Woensdag 7 juni vertrokken we met 59 leden
voor een gezellige dagtocht.

Het weer was prachtig dus dat beloofde veel
goeds.

ledereen was mooi op tijd en na een woord van
welkom door onze chauffeur Berry van der Aa uit
Gemert kon de reis beginnen.

Na de gezellige babbeltjes onderweg arriveerden
we precies om 10.00 uur bij De Gouden Leeuw in
Terheijden waar de koffie met appelgebak al voor
ons klaar stond.

Hierna vertrokken we naar Drimmelen voor een
mooie, 2 uur, durende tocht met de Zilvermeeuw
door de Biesbosch.

Ondertussen werd een complete lunch
geserveerd wat iedereen zich liet smaken.

Velen gingen hierna op het dek om lekker te
zonnen.

De reis werd vervolgd naar Oudenbosch om
onder leiding van een geweldige gids de prachtige
Basiliek van Sint Agatha en Barbara te
bewonderen.

Deze basiliek is ontworpen door de bekende
architect dr. Pierre Cuypers en is een kopie van de
St. Pieter in Rome.

Met de bouw werd begonnen in 1865 en voltooid
in 1892.

Ton maakte nog een mooie foto van de hele
groep op het priesterkoor.

Om half 5 vertrokken we naar Het Witte huis in
Zeeland voor een heerlijk diner waar iedereen
volop van genoot.

Met het lied: So ein Tag, so wunderschén wie
heute, verlieten we in polonaise de eetzaal.

We kunnen terugzien op een prachtige dag die
Bea en Jacobine voor ons georganiseerd hadden,
waarvoor namens iedereen hartelijk dank.
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Busreis naar de Biesbosch en

Oudenbosch 7 juni 2023
(Jan van Doren)

Zoals aangekondigd was door de organisatoren
Bea en Jacobine vertrokken we stipt op tijd om
8.45 uur in een goedgevulde bus met 59
personen. Eenmaal goed onderweg stelde de
chauffeur zich voor via de intercom als Berrie van
der Aa uit Gemert. Hoewel het op het moment
van vertrek nog erg fris was waren er maar
weinigen die een jas hadden meegenomen. Er
werd maar liefst een temperatuur van 24 graden
voorspeld.

Onderweg passeerden we een grote vrachtwagen
met kippen die op klagende toon hun
toekomstige lot leken te bespreken.

Om 10 uur kwamen we aan in Terheijden bij
restaurant de Gouden Leeuw waar we werden
getrakteerd op koffie of thee met een lekker
stukje appelgebak.

Opmerkelijk was daarbij dat het gekakel in het
restaurant vele malen luider en vrolijker was dan
in de genoemde kippen transportauto.

Misschien had dit ook wel te maken met de
scheve verhouding tussen het aantal dames en
heren in ons gezelschap, namelijk 44 dames en
slechts 15 heren.

Om 11 uur vertrokken we naar Drimmelen waar
al een rondvaartboot van rederij Zilvermeeuw op
ons lag te wachten. De afvaart vond om 12 uur
plaats en de kapitein vertelde ons dat de naam
Biesbosch afkomstig is van de Biezen die hier
veelvuldig groeiden, dezelfde biezen dus die ook
in het Aarlese gebied de Biezen groeien.

Terwijl we genoten van de prachtige uitzichten en
de mooie natuur werd er een eenvoudige lunch
geserveerd en werden, door de kapitein, allerlei
bijzonderheden over het uitgestrekte
watergebied verteld. In dit gebied zijn
kortgeleden ook 29 Steuren uitgezet met de
bedoeling deze vissoort terug te brengen in de
Nederlandse wateren.

De vissers die we onderweg zagen leken me niet
het juiste visgerei voor deze soort vis te hebben
want een Steur kan wel 3 meter lang worden.

Na de lunch gingen velen van ons naar het
bovendek waar de zon ondertussen in volle glorie
was doorgebroken.

Er was wel geweldige stuurkunst nodig om met
de grote rondvaartboot door de, soms heel
smalle en kronkelende kreken, te laveren. De
dichtbegroeide oevers met vele soorten bomen
en planten maakten soms een zilverkleurige
indruk. Dichter aan de oever varend konden we
goed onderscheiden dat dit veroorzaakt werd
door talloze webben. Geen spinnenwebben maar
van een soort rups, de spinselrups, dat is de larve
van een spinselmot. Aangekomen bij een veel
minder begroeid gebied zagen we ook nog wat
Schotse Hooglanders grazen.



De prachtige boottocht duurde 2 uur zodat we

om 14.00 weer vaste grond onder onze voeten

kregen. Berrie laveerde ons daarna moeiteloos

naar Oudenbosch voor een bezichtiging van de
Basiliek, die gebouwd is naar het voorbeeld van
de Sint Pieter in Rome.

Ons gezelschap werd verdeeld in groepen en elke
groep kreeg een gids toegewezen. Zittend in de
kerkbanken kregen we, op een leuke manier, een
waterval aan informatie over ons heen gestort.
De bouw is begonnen in 1865 op initiatief van de
toenmalige pastoor Hellemons en voltooid in
1892. Het vakmanschap van de toenmalige
bouwers moet van grote klasse zijn geweest. De
muren van de Sint Pieter zijn bezet met echte
marmer, in Oudenbosch zijn ze voorzien van een
marmerlaag die door schilders is aangebracht.
Bewonderenswaardig is het verhaal van de
schilderingen in de enorme koepel die door
slechts een schilder is uitgevoerd. Tegenwoordig
zou dat, met een hoogwerker, niet zo’n groot
probleem zijn en in Rome gingen de beroemde
schilders liggend op hun rug aan het werk. In
Oudenbosch heeft de plaatselijke timmerman een
heel speciale steiger of trap gemaakt waarop de
schilder, het hele oppervlak van de koepel heeft
kunnen voorzien van de prachtige schilderingen
zoals die ook in de Sint Pieter te bewonderen zijn.
De schilder sjouwde ‘s morgens met zijn spullen
naar boven, nam zijn broodtrommeltje mee en
kwam de hele dag niet naar beneden.
Ongelooflijk maar hij had daar boven al iets staan
dat we tegenwoordig een chemisch toilet zouden
noemen.

Ja, in het rijtje Michelangelo en Leonardo da Vinci
hoort nu ook Cornelis (Kees) Raaijmakers thuis.
Enthousiast vertelde onze Gids, Kees Bol, dat de
aanwezige 4 biechtstoelen nog alle vier in gebruik
zijn. Lachend om onze verbaasde gezichten
vertelde hij dat ze in gebruik zijn als bezemkast,

als opslagruimte, als WC en als verstopplaats voor
kinderen.

Wij hebben geen gebruik gemaakt van de biecht
WC maar wel zijn we tegenover de basiliek een
lekker ijsje gaan eten en hebben daar meteen de
nodige sanitaire verrichtingen gedaan.

Om 16.30 vertrokken we uit Oudenbosch voor
een anderhalf uur durende rit naar Zeeland waar
we opgewacht werden door personeel van
zalencomplex Het Witte Huis.

Het complex is dusdanig efficiént ingedeeld dat
meerdere grote gezelschappen hier, toch
afzonderlijk van andere gezelschappen, van een
uitgebreid diner kunnen genieten.

Het goed op elkaar ingestelde personeel weet in
heel korte tijd iedereen te voorzien van het
gebodene.

We kregen een goed gevulde soep, gekookte
aardappelen alsook frietjes, rauwkost, bloemkool,
broccoli, worteltjes en een flinke schnitzel. Als
toetje op al dat lekkers nog een flinke ijscoupe.
Geheel voldaan konden we daarna nog wat
genieten van enige populaire liederen die uit de
speakers klonken. Geheel terecht en tot
enthousiasme van iedereen werd als laatste

het “ So ein tag so Wunderschén wie heute “
aangeheven.

De terugreis verliep ook al voorspoedig en rond
20.30 uur kwamen we bij de Dreef aan. Dat
iedereen het geweldig naar de zin heeft gehad
bleek wel uit de vele reacties en de handjes die
geschud werden met de organisatoren Bea en
Jacobien.
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Dinsdag 23 mei, gezellig samen eten

op gesteven en gestreken tafellakens
(Jacobine Wouters)

Wat is het fijn om een keertje niet te hoeven
koken. Ton en ik vertrokken tijdig naar Beek en
Donk naar de Waterpoort om deel te nemen aan
de dineravond van de KBO. De Waterpoort
bestaat uit een aantal appartementen met een
ontmoetingsruimte met keukenfaciliteiten.

Mijn medebestuursleden, Ton, John en Niecky
waren ook van de partij.

Wij, de bestuursleden, stonden aanvankelijk op
de wachtlijst omdat we vonden dat de leden
voorrang hadden....... , maar wegens te weinig
aanmeldingen, konden wij ons alsnog opgeven
voor de dineravond. Het menu staat beschreven
in de seniorenwijzer van mei.

De tafels, setjes van vier of acht personen, waren
gedekt met damasten tafelkleden( geleend van
de Zonnebloem) een bloemetje en een kaarsje.
Rond 17.30 uur waren alle dames en heren
aanwezig.

Verwachtingsvol keek ik naar de keukenbrigade:
Maria Hagelaar, Peter Groenendaal, Hans
Brouwers en Louis Koetsier. Zij waren keurig
gekleed in koksjassen en lange schorten.
Inmiddels had ik wel veel zin in een lekker hapje
en drankje. Ik was ook benieuwd naar de
organisatie! Ik constateerde dat de koks zeer
goed met elkaar samenwerkten. Van enige
hectiek was niets te merken, hooguit wat rode
kleur op de wangen.

De gerechten werden heel mooi en zorgvuldig
gepresenteerd evenals de drankjes. Ik was blij
verrast dat het allemaal zo vlotjes verliep.

Aan de tafels werd geanimeerd met elkaar
gesproken. Soms maakten mensen van de
gelegenheid gebruik om even van stoel te
wisselen. Om 21.30 uur werd de avond
afgesloten. Ik had heeeeeerlijk gegeten en ook
nog gezellig “gekletst”’. Wat restte was, veel
afwas. Maar dat was geen probleem voor deze
geweldige keukenbrigade. De damasten
tafelkleden van de Zonnebloem, heb ik
meegenomen en lagen de volgende dag,
gesteven en gestreken, weer terug in het kratje!



In het najaar komt er waarschijnlijk weer een
uitnodiging .......

Voetnoot: de kosten van het eten, de drank en de
huur van de ruimte, bleken lager uit te vallen, dus
kregen we nog wat geld teruggestort.

Nogmaals dank Maria, Peter, Hans en Louis

Excursie naar de Biesbosch en
Oudenbosch

(Wouter en Martineke van Boheemen)

Op woensdag 7 juni ging een gezelschap van 59
leden van de K.B.O. op weg voor een excursie
naar de Biesbosch en Oudenbosch.

We hadden er mooi weer bij. Zo'n 23 graden.
Wel veel lichte bewolking maar ook zonnige
perioden heel geschikt voor mensen die op het
bovendek van de “Zilvermeeuw” wilden zonnen.
We vertrokken precies op tijd om 8.45 vanaf De
Dreef.

Trouwens de hele reis ging stipt op tijd, Zowel bij
aankomst als bij vertrek van de diverse locaties.
Alleen de voorlaatste etappe van Oudenbosch
naar Zeeland liep wat uit vanwege de grote
drukte op de diverse autowegen.

Om 10 uur was de eerste stop, in Terheijden, voor
koffie met appeltaart. Een mooi dorp, goed voor
nog een bezoek.

Precies op tijd om 11 uur vertrokken we naar
Drimmelen, net een half uur rijden.

Bij de jachthaven aan de Amer scheepten we ons
in op de “Zilvermeeuw” een behoorlijk grote
rondvaartboot met 3 dekken. Om half 12 werd
een smakelijke lunch geserveerd. Leuk was het
dat op de placemats een grote kaart van de
Biesbosch was gedrukt zodat we met hulp van de
kaart onze route konden volgen.

Ja en dan die Biesbosch. Heel veel water, veel
inhammen en kreken.

Bijna geen huizen en ook weinig waterverkeer.
Grote rietvelden uitgestrekte moerasgebieden
met hoog gras, stroken met bos, verspreide
bomen en stukken bos. En dan die heerlijke rust.
Er moeten zo'n 75 vogelsoorten nestelen. We
hoorden er wel veel maar zagen alleen enkele
watervogels zoals eenden, zwanen een enkele
reiger. Er moeten heel wat vissoorten zwemmen
waaronder sinds kort weer een aantal steuren. En
sinds een aantal jaren hebben er zich ook heel
wat bevers gevestigd.

Rond 2 uur vertrokken we weer, nu naar de
basiliek van Oudenbosch.

Zoals veel mensen weten een replica van de
Romeinse Sint Pieter, al is deze kerk toch wel een
flink stuk kleiner. Van de gids hoorden wij hoe de
kerk (een idee van pastoor Hellemons) langzaam
maar zeker in tientallen jaren werd opgebouwd in
de 19 en zelfs nog een heel stuk in de 20e eeuw.
Het interieur was echt prachtig. Nou ja, het
marmer was geschilderd op hout, maar net echt.
Heel mooi is de koepel en we waren onder de
indruk van de metershoge op doek geschilderde
kruiswegstaties.

Om half vijf vertrokken we weer, weer precies op
tijd, naar Zeeland. Deze etappe liep wat uit
vanwege het drukke verkeer.

In Zeeland eindigde de excursie met een diner.
We werden uitgezwaaid door het personeel van
het “Witte Huis” dat eindelijk kon gaan opruimen.

Museum Plus Bus
(Maria Hagelaar)

Aangezien er voldoende deelname is gaat de dag
met de Museum Plus Bus op 25 juli a.s. door.
Vanaf 08.30 uur verzamelen bij de Dreef, vertrek
om 09.00 uur.



Bestuur

Voorzitter: Ton Schepers, Broekelingstraat 22,
5735HC Aarle-Rixtel. Tel. 0492-382388.
Secretariaat: John Pezie, Phaffstraat 19, 5735 CM
Aarle-Rixtel. Tel. 0492-382239.

e-mail: john.pezie@gmail.com

Penningmeester: Peter Groenendaal, Koudemaas
16, 5735 CW Aarle-Rixtel. Tel. 06-51492727.
e-mail: pgroenendaal@upcmail.nl

Bestuurslid: Maria Hagelaar-van Griensven, Het
Klavier 4, 5735BK Aarle-Rixtel.

Tel. 0492-383293

Bestuurslid: Bea van den Berk, Koude Maas 20,
5735CW Aarle-Rixtel. Tel. 0492-383673
Bestuurslid: Jacobine Wouters-van den Elsen,
Broekelingstraat 18, 5735HC Aarle-Rixtel.
Tel.06-27743967
Bestuurslid/ledenadministratie:

Niecky v.d. Berkmortel- van Hoof, Het Klavier 35,
5735 BK Aarle-Rixtel. Tel. 06-37471685.

Ledenmutaties

Nieuwe leden:

Dhr. en mevr. Raaijmakers Aarle-Rixtel
Overleden:

De heer G. Aben Helmond
De heer F. Zijp Aarle-Rixtel
De Heer M. Huits Helmond
De heer J. Senders Aarle-Rixtel

Dat zij mogen rusten in vrede.

LEDENADMINISTRATIE

Opgave nieuwe leden, adreswijzigingen en
wijziging e-mailadres bij de ledenadministratie:
Niecky van den Berkmortel-van Hoof, telefoon:
06-37471685, Mailadres: nieckyvdb@gmail.com.
De contributie voor 2023 bedraagt € 21,50

Voor nieuwe leden na 1 juli is de contributie €
10,75. Opzegging lidmaatschap: schriftelijk vdor 1
december 2023.

Kabeljauwfilet in ham met
druivensalsa

Voorgerecht (lunchgerecht) voor 4 personen

Ingrediénten;

1 citroen

400 gram witte druiven

1 bosuitje/lente uitje

2 eetlepels fijngehakte peterselie
peper en zout

250 gr kabeljauwfilet

4 plakken slagersachterham

25 gram boter.

Bereiding

Boen de citroen schoon en rasp de gele schil
eraf.

Pers de citroen uit. Was de druiven en snijd
ze in vieren en verwijder (indien nodig) de
pitjes.

Snijd het bosuitje in dunne ringetjes.

Schep in een schaaltje de druiven met de
geraspte schil, 1 eetlepel citroensap, de
uienringetjes en peterselie door elkaar en
voeg peper en zout naar smaak toe.

Laat de salsa ca 1 uur staan, zodat de smaak
zich kan ontwikkelen.

Snij de vis in stukken zodat ze in de ham
passen, bestrooi de vis met peper en zout.
Vouw de ham over de vis en de pakketjes
vast met een cocktailprikker.

Verhit de boter in een koekenpan en bak de
pakketjes in ca 10 minuten bruin en gaar,
keer ze halverwege.

Leg de pakketjes op vier warme borden, roer
de rest van het citroensap door het bakvet en
schenk dit over de pakketjes.

Schep de druivensalsa ernaast.

Ipv kabeljauw kan ook zalm gebruikt worden.

Smakelijk eten!
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VASTE ACTIVITEITEN

Maandag

Computerinloop 13.30 De Dreef
(na tel. aanmelding)

Gymnastiek 13.30 De Dreef
Dinsdag

Fietsen(v.a. maart) 13.30 Kapel
Yoga 13.30 De Dreef

KCK (1 v.d.maand) afspr. De Dreef
Beeldhouwen(v.a maart)09.30 IVN
Kookclub (2¢ v/d maand) De Laarbikker

Woensdag

Biljarten 09.30 De Dreef
Quilten even weken

sept/mei 13.30 De Dreef
Donderdag

Wandelen (8 km)

1°¢ donderdag/mnd 09.30 Kerkplein
Wandelen (16 km)

3¢ donderdag/mnd 09.15 Kerkplein
Inloop/handwerken 09.30 De Dreef
Prijskaarten even week 13.30 De Dreef
Vrijdag

Biljarten 09.30 De Dreef
Schilderen/tekenen

Vrijdag even weken 09.30 De Dreef

Beheer agenda en KBO ruimte de Dreef
John Pezie 382239

Contactpersonen

Computer Rinus Nooijen 386116

Gymnastiek  Tonnie Verleisdonk 382073
Lisette Verspaget 382362

Bridgecursus Toon Relou 386133
Fietsen Wilma van Beek 381851
Yoga dinsdag Nelly Sanders 523391
KCK Bert Lemmens 06-13782031
Beeldhouwen Thea Faust 382463
Biljarten Toon Relou 386133
Prijskaarten Maria van der Ven 383027

Quilten Franca Moors 06-20157113
Excursies Tonnie Gijsbers 382412
Wandelen 8 km Henk v. Beek 381851

Wandelen 16 km Pieter v Doorn 382210

Willem Hendriks 382188
Inloop/handw. Nellie Schepers 382528
Schilderen Annev.d.Ven 06-51181721

Diverse adressen

Website www.kbo-aarle-rixtel

Angela Willemsen willemhuf@gmail.com
Els van Wetten elswetten@gmail.com
Redactie Seniorenwijzer/inleveren kopij
swkbo.aarle.rixtel@gmail.com (denk aan de
punten) Maria Hagelaar Het Klavier 4
Bankrekening NL22RABO 0101 4119 95
tnv. Seniorenvereniging KBO Aarle-Rxtel
Ziekmeldingen Mia Rooijakkers 381702
Het Patronaat 1

Overlijdingsmelding

Secretariaat john.pezie@gmail.com
Belastinginvulservice Henk van Zundert
Blauwe Schutplein 17. Tel. 383448
henkvzun@gmail.com
Dorpsondersteuner

Piet Snijders tel. 06-40492137 of
0492-328800 of per email
piet.snijders@Ilevgroep.nl
Rijvaardigheidscursus voor scootmobielen
Aanmelden SSL. info@scootmobielpark.nl
secretariaat tel. 382947

Inleveren van kopij voor de
seniorenwijzer van september graag
voor 17 augustus.

Rest ons u allen een hele fijne en gezellige
vakantietijd toe te wensen
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